Bussum, 19 februari 2017

Verslag ledenvergadering Ameland Invites 18 februari 2017

Een onverwacht hoge opkomst in café Heuvel. En ook zo vroeg al. Tien uur is wellicht niet een
heel gebruikelijke aanvangstijd voor een ALV en het was misschien beter geweest als de
uitnodiging nadrukkelijk zou hebben vermeld dat het 10 uur ’s avonds was. Nu waren de eerste
aanwezigen om twaalf uur ’s middags al binnen komen rollen in de hoop dat ze de ovaalvraag nog
net even mee zouden pikken. Het waren overigens een paar logees die de nacht op de Krachtwijk
hadden doorgebracht waarover later meer.

Er werden dus stoeltjes bijgehaald in aanloop van de vergadering want ongelukkig genoeg had
vrouwenkoor “VHZDKWI” deze avond ook uitgekozen voor hun jaarvergadering. Onze
veurpitter Jan was gelukkig al op tijd aanwezig en wist te bedingen dat hij en de voorzitster van
vrouwenkoor “VHZDKWI” naast elkaar aan tafel zouden gaan zitten en om de beurt hun
achterban zouden toespreken. Dat het woord beurt in dit verband wat ongelukkig gekozen was

zou pas later die avond uitkomen.

Waarom was onze voorpitter dan al zo vroeg aanwezig? Welnu hij was niet alleen al om vier uur’s
middags gebeld om samen met het personeel van Heuvel de eerste aanwezigen onder dwang
koffie te laten innemen. Nee, belangrijker was dat hij de gelegenheid gebruikte om zijn secretaris
en penningmeester op het matje te roepen. De eerste omdat er tot op dat moment nog geen stuk
van zijn hand was verschenen en de tweede wegens LAAKBAAR gedrag als penningmeester
tijdens de trip naar Lissabon. De voorpittershamer bungelde die middag aan een dun draadje
boven de Prinsengracht.

Goed. Tegen half tien hebben al 67 man de aanwezigheidslijst getekend en is er slechts één
bericht van afwezigheid. Deze kan echter niet worden meegeteld omdat het bestuur het
opgevoerde excuus om niet te komen te slap vindt om serieus te nemen. Iemand die wij verder
niet zullen noemen omdat het Joost Bekker is voert aan dat hij wel wil komen maar bang is dat

hij de maandag erop niet op tijd weer op zijn werk zal verschijnen. Wie niet, Joost!

Klokslag tien uur opent de voorpitter de vergadering en één minuut later zijn vrouwelijke
tegenhangster van vrouwenkoor “VHZDKWTI”. De te verwachten chaos laat niet lang op zich
wachten als blijkt dat de dames gewend zijn in canon te zingen en dus echode iedere zin van Jan
wel drie keer door het lokaal. Op het moment dat Corky nog voor het eerste agendapunt
‘Nostradamus’ inzet is een normale vergadering nauwelijks nog mogelijk. We volstaan daarom in

dit verslag met de punten die het meeste zijn bijgebleven:

Punt 2: Laakbaar gedrag in Lissabon

Dit onderdeel splijt de vergadering in twee groepen, namelijk zij bij wie het glas altijd half vol is
en zij bij wie het glas altijd half leeg is. Deze tweedeling is ook het bestuur aanwezig, de voorzitter
ziet de clubkas het liefst helemaal vol en onze penningmeester het liefst juist helemaal leeg. Moet
de laatstgenoemde decharge worden verleend omdat dit hem in Lissabon bijna gelukt is of moet
Van de Laak als eerste Invite ooit, geroyeerd worden? Met bijval van de Mezzosopranen van



vrouwenkoor “VHZDKWI” verleent de voltallige vergadering hem decharge mits hij belooft dat

het rondje van de voorpitter aan het eind van de vergadering niet te karig zal zijn.

Buiten is er inmiddels een opstootje. Omdat het door de massale opkomst zo vol is volgen enkele
Invites de vergadering op het terras. Daar is niet mis mee maar Van Zeist en Van Rijn worden
betrapt als ze de tekst “Als ik sneuvel dan bij heuvel” op de luifel vervangen door “Als ik strand
dan op Ameland”. De inderhaast verschenen agenten krijgen een borreltje en er wordt met café
Heuvel een compromis bereikt dat ze shirtsponsor worden voor het volgende Ameland Beach
Rugbytoernooi en dat de ene belofte op de buik en de andere op de rug zal prijken.

Punt 3: de scrumhalfkwestie

Dit punt is op de agenda gekomen door een ingezonden brief van iemand die anoniem wilde
blijven omdat hij Michael Urlings is. Het debuut van ondergetekende bij de Invites, ooit in
Antwerpen, betekende zijn debuut op de full-backpositie en die van Van de Laak als flanker.
De anonieme briefschrijver stelt dat er onevenredig veel scrumhalfs toe treden tot de invites. Hij
spreekt de angst uit dat als wij nog vijf jaar verder zijn alle posities door voormalige scrumhalfs
worden bezet. En.... met de slechtste van het hele stel op de negen! Wat volgt is een verwarde
discussie waarbij de bassen van vrouwenkoor “VHZDKW]I” zich bereid verklaren lid te worden
om de verhoudingen weer enigszins te herstellen. Uiteindelijk wordt besloten dit punt door te
schuiven naar het volgende jaar en nog even te kijken hoe het zich verder ontwikkelt.

Punt 4: de voorpittershamer aan de wilgen?

Misschien wel het meest zorgwekkende punt van de agenda. Onze voorpitter geeft aan dat hij op
zock is naar een opvolger. De vergadering stelt op dit moment vast dat het tijd wordt voor de
ovaalvraag om het serieuze karakter van de vergadering te behouden.

De ovaalvragen:

Tom Maessen: “Gaat het bestuur er iets aan doen dat wij voortaan tijdens buitenlandse trips in
hetzelfde restaurant van de lunch kunnen genieten? Wij moesten ons in Lissabon met een klein
groepje op een goed moment zelf weten te redden toen de rest in het restaurant van onze gastheer
aanschoof voor een kolossale schranspartij.”

Arnold Colijn: “Weet iemand wie de laatste avond in Lissabon ongelukkig genoeg tegen mij
aanbotste? Ik snuit sinds die trip namelijk mijn neus met mijn handen op de rug. Er wordt
gefluisterd dat ik de WA van Voets aan moet spreken... Weet iemand WEL wat er gebeurt is?

Ad Schalkx: “Ik ben in Lissabon gevraagd om de plaatselijke parochie over te nemen. Ik ben
gespot bij mijn preek vanaf de kansel. Wat vinden jullie? Moet ik dit doen?” Ad wordt vervolgens
op dehanden van de tenoren van het vrouwenkoor “VHZDKWI” de Prinsengracht afgedragen
richting Schiphol. Die kans late ze niet lopen!

Frank van der Meulen: “Ik heb de preek van Ad volledig gemist, heeft iemand nog de tekst?”
Mickel Koeslag: “Wat betekent eigenlijk “VHZDKWI”?”

Alleen het antwoord op de laatste vraag kwam ongeschonden en droog door het aansluitende

feestgedruis heen. “VHZDKWI” betekent Voor Het Zingen De Kerk Weer In!



Nou Jan, ik hoop dat ik het zo een beetje goed verwoord heb en wij hiermee weer een prachtig
verenigingsjaar goed kunnen afronden. Op naar Ameland, op naar Barcelona.
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